Dinsdag 30 maart - 36

Hij had idealen

deze Visionair, Mens naar Gods hart

die geloofde in een andere wereld

en met hem nog een klein groepje getrouwen

de massa had plaats gemaakt

voor een enkeling, een bekeerde

mannen, vrouwen, die toch niets meer te verliezen hadden
zij die durfden het oude los te laten

en geloofden in een nieuw begin

met Hem!

er stond hun nog wat te wachten...
er zou nog een haan kraaien
een zwaard zwaaien

Hij zou door, tot het einde gaan
Hij moest wel

En wij?

wij vertellen het verder

wij moeten wel

dat is toch wel het minste dat wij ...
of is er meer?
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