Vrijdag 5 maart — 15

Hebt u dat ook nu het mooier weer wordt, dat je ineens weer zin hebt in opruimen?
Je kasten weer eens nalopen, kleding luchten. Misschien wel wat kleding in de
kledingzak doen?

Over kleding gesproken...

Door wie is jouw kleding gemaakt? *

Staan we daar weleens bij stil?
Het metalen haakje aan de hanger lijkt wel een vraagteken.

De Oeigoeren, een moslimminderheid in China, (haar schatting 1 miljoen), zijn
opgesloten in concentratiekampen, heropvoedingskampen noemen de Chinezen
deze kampen. Getuigenissen van overlevenden vertellen over gedwongen
sterilisatie, martelingen en groepsverkrachtingen.

Zij worden gedwongen mee te werken aan de productie van onze kleding!
Over slavernij gesproken...

Dus, iedere keer als we dat labeltje in een goedkoop kledingstuk zien hangen met

‘made in China’ erop, toch nog maar eens nadenken of je dat kledingstuk écht wil
hebben?
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