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Mist 
 
Je wereld wordt klein in de mist. 
Alsof muren van grijze watten de boze buitenwereld op afstand houden. 
Maar je binnenwereld dan? 
Door de mist kan die ook op je af komen. 
Je wordt helemaal teruggeworpen op jezelf en jouw wereld om je heen. 
En God vraagt je: ‘waar ben je?’ 
Ja, waar ben je…waar sta je in je leven? 
Wat maakt het leven voor jou alle moeite waard? 
 

 
Foto: Mist aan het wad  
 
 

 
 
 
Zelfs in een miezerige mist van regen 
is er iets van dat mysterie, 
dat ik God zou willen noemen 
aanwezig. 
Je zou somber kunnen worden van dit weer, 
nu niet, nu valt het in goede aarde. 
Zachte grond onder mijn voeten 
en toch die kracht! 
Alsof ik ga in de voetstappen van anderen. 
Hier hangt iets in de lucht 
dat zelfs de mist overstijgt.  
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